
Skikring Alkmaar - ŉŸƣŸќƚШArabba 2025

Waarom is dit een reis om van te dromen ?

Om 11 uur 
zijn we er, 
en nog fit 
genoeg om 
een 
middagpas 
te kopen.
De pistes 
zijn goed 
maar het 
weer nog 
niet 
optimaal.



Mede 
omdat 
iedere
morgen
............

...... het meer dan
Overvloedige
Ontbijtbuffet om 
half 8 klaar staat...



De eerste skidagen met Lenie, John, Piet en Simon, en ook Timo en Anna, o.a. Sella Ronda. 

Op maandag komt Arie 
ongelukkig uit een 
stoeltjes lift en breekt 
zijn heup. Ik help Anna 
met het ophalen van zijn 
skimateriaal.
De bus gaat niet verder 
dan Corvara. Anna krijgt 
een lift en dan wandel ik 
weer naar de gele 
gondels.

(Pechvogels waren ook de 
vele anderen op wie het 
norovirus grip kreeg.)





Op donderdag 23-1 met een snelle ploeg, via Seceda over naar de Seiser Alm.
Koffie bij Annadal. Vroeg weg en laat terug. Echt wel pittig.

cĲƣШťĲƨǍĲůĲŰƨаШŢƨŔƚƣШĬĲǍĲШĬċŊШŊĲĲŰШљmain ĦŸƨƖƚĲњШƻŸŸƖШůŔŢбШ
ĬƨĤĤĲũШљŉŔƖƚƣШĦŸƨƖƚĲњШƽċƚШŸŸťШƓƖŔůċЮ

Op 24-1 met een 
andere ploeg o.l.v. 
John Smit, mijn 
kamergenoot. 
Want via de 
Belvédère gaan we 
koffie drinken in 
Canazeï bij een 
bekende bakker.
Een topdag !





Aldus gesterkt gaan we terug naar de Sella Ronda en voltooien deze.






